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Sinh thời Bác Hồ tích cực rèn luyện võ thuật
Theo hồi ký của các võ sư hướng dẫn người

tập luyện cho biết: Những ngày xuân Bác Hồ rất
tích cực rèn luyện võ thuật để gìn giữ và tăng
cường sức khỏe cả thể chất và tinh thần. 

Trong kho tàng phong phú của nhân loại về
văn hóa, có một lĩnh vực quan trọng là văn hóa
thể chất, có tác dụng tới sức khỏe con người cả
thể chất và tinh thần nếu luyện tập thường
xuyên. Bác Hồ đã tiếp thu và tập luyện một số
loại hình văn hóa thể chất phương Tây và
phương Đông, trong đó có cả Việt Nam, từ tuổi
thanh niên cho đến cuối đời. Một trong các loại
hình Bác Hồ tập luyện nhiều là võ thuật. 

Võ thuật có nhiều bài, mỗi bài có nhiều động
tác, Bác Hồ tập luyện Võ thuật vào những ngày
xuân của các năm 1930, 1941, 1957 có võ sư
giỏi hướng dẫn. 

Bác Hồ tập luyện bài võ Thiếu Lâm: những
ngày đầu xuân năm 1930, sau 2 năm hoạt động
cách mạng ở Thái Lan, Bác Hồ đến Hồng Kông,
Trung Quốc để chuẩn bị Hội nghị thành lập
Đảng Cộng sản Đông Dương. Người đã dành
thời gian buổi sáng hàng ngày sau khi ngủ dậy
tập luyện bài võ Thiếu Lâm, thuộc võ cổ truyền
Trung Hoa do một võ sư giỏi ở khu Giang Khẩu,
Trung Quốc hướng dẫn cả lý thuyết và thực
hành. Bác Hồ tiếp thu nhanh chóng và được ông
võ sư đánh giá cao. 

Bác Hồ tập luyện bài võ Bát bộ Liên Hoa
quyền: những ngày đầu xuân năm 1946, Bác Hồ
tập luyện bài võ Bát bộ Liên Hoa quyền. Sau
thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm
1945, nhân dân Việt Nam thoát khỏi xiềng xích
nô lệ của thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa. Ngay sau đó, một trong những
việc được Bác Hồ rất quan tâm là giữ gìn và tăng
cường sức khỏe cho bản thân Người để lãnh đạo
toàn dân bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng
nước nhà, thực hiện chủ trương “kháng chiến
kiến quốc” của Đảng. Để giữ gìn và tăng cường
sức khỏe cho bản thân, một trong những biện
pháp quan trọng đó là thường xuyên rèn luyện
thân thể, trong đó tập luyện võ thuật.

Bác Hồ cùng với các cán bộ và chiến sĩ bảo
vệ người tích cực tập luyện bài võ Bát bộ Liên
Hoa quyền - bài võ cổ truyền của Bình Định
Việt Nam. Người và các cán bộ chiến sĩ của đội
cảnh vệ tập luyện bài võ này trên sân thượng
Bắc bộ phủ, Hà Nội do võ sư - đội trưởng đội
cảnh vệ tên là Hoàng Hữu Kháng hướng dẫn.
Bác Hồ cùng tập với các cán bộ và chiến sĩ đội
cảnh vệ từ 05.00 sáng đến 06.00 sáng sau khi
ngủ dậy. Người đã cùng với các cán bộ và chiến
sĩ đội cảnh vệ tập luyện liên tục trong 3 ngày,
nắm vững toàn bộ bài Bát bộ Liên Hoa Quyền
có 52 động tác. 

Bác Hồ tập luyện võ Thái Cực quyền:
Những ngày đầu xuân năm 1957, thực hiện
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nguyện vọng của Bác Hồ muốn nắm vững cả lý
thuyết và thực hành Thái Cực quyền có hệ thống
và chính xác nhằm tăng cường sức khỏe cả thể
chất và tinh thần tốt hơn, Bộ Chính trị đã nhờ
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử
sang Việt Nam một võ sư giỏi về Thái Cực
quyền hướng dẫn cho Bác Hồ tập luyện. Thái
Cực quyền là môn võ cổ truyền Trung Hoa rất
độc đáo, gồm có một hệ thống nhiều đòn thế và
nhiều động tác rất linh hoạt. Theo quan điểm của
các nhà triết học Trung Quốc là trong cương có
nhu, trong nhu có cương và điều hòa âm dương
cân bằng, sinh động. Thái Cực quyền hàm chứa
tư tưởng triết học vô vi của Đạo lão. Nếu nhận
thức đúng đắn, sâu sắc và tập luyện chính xác
cả lý thuyết và thực hành Thái Cực quyền thì
con người sẽ có được sức khỏe tốt về thể chất
với tinh thần.

Ông võ sư được Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc cử đến Việt Nam hướng dẫn Bác
Hồ tập luyện Thái Cực quyền tên là Cố Lưu
Hinh. Bác Hồ không muốn tập một mình nên đã
đề nghị cho tổ chức một lớp học có các cán bộ
trong Chính phủ Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ
đội cảnh vệ cùng tham gia. Lớp học có tổng số
22 học viên chia thành 3 tổ. Bác Hồ thuộc tổ 1.
Học tập của lớp học được tổ chức trong thời
gian 62 ngày ngoài giờ làm việc, sáng từ 05.00
đến 07.00 sau khi ngủ dậy, chiều từ 17.00 đến
18.00 sau giờ làm việc. Những giờ tự ôn luyện
cả lý thuyết và thực hành theo cá nhân và tổ
được triển khai vào buổi tối và chủ nhật hàng
tuần. Nội dung học tập cả lý thuyết và thực hành
do võ sư Cố Lưu Hinh biên soạn rất phong phú.

Các học viên của lớp học này đa số đã
từng tập luyện võ thuật. Theo Cố Lưu
Hinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 67 tuổi,
từng học quyền thuật nên tiếp thu cả lý
thuyết và thực hành khá nhanh, rất chuẩn
xác. Buổi tối sau khi ăn cơm xong 30
phút, Bác Hồ ra sân ôn luyện thực hành
và sửa chữa những kĩ thuật động tác cho
một số học viên tập luyện chưa đúng kĩ
thuật. Lớp học kết thúc vào ngày 8 tháng
3 năm 1957. Tất cả các học viên kể cả
Bác Hồ sức khỏe tốt hơn cả thể chất và
tinh thần sau khi học xong lớp học này. 

Bác Hồ đã tự biên soạn một bài quyền
tập riêng cho phù hợp với sức khỏe và

tuổi già. Bài quyền của Người biên soạn, sau khi
biểu diễn tại lễ bế mạc lớp học được võ sư Cố
Lưu Hinh đánh giá tốt. “Hấn hảo, chuây hảo,
trinh phu chủ xi” -  “rất tốt, cực tốt, kính phục
chủ tịch”, tất cả các học viên của lớp học Thái
Cực quyền nhiệt liệt vỗ tay ca ngợi Người. 

Ông Tạ Quang Chiến, nguyên là chiến sĩ
cảnh vệ, nguyên là học viên lớp học Thái Cực
quyền, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể
dục thể thao cho biết: “Chúng tôi nhận thấy Thái
Cực quyền được Bác Hồ rất ưa thích tập luyện
vì nó hấp dẫn, đem lại hiệu quả rất tích cực, nhất
là về sức khỏe!”. Ông Vũ Kỳ, nguyên thư ký của
Bác Hồ lúc sinh thời nhận định: “qua tập luyện
quyền thuật, Bác Hồ đã có sự phối hợp rất tốt
về sức khỏe thể chất và tinh thần!”.

Từ sau lớp học mùa xuân năm 1957 đến
cuối đời, vào lúc 05.00 sáng sau khi ngủ dậy,
Bác Hồ thường xuyên đi hết ba vòng qua các
vườn hoa trong Phủ Chủ tịch rồi dừng lại tập
bài thể dục xong thì luyện tập bài quyền tự
soạn. Qua đó thể hiện tấm gương rèn luyện
thân thể của Bác Hồ. Tấm gương rèn luyện
thân thể của người sáng mãi. 
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Hồ Chí Minh ưa thích tập luyện để rèn luyện sức khỏe


